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1  De geboorte van de Profeet 
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DE GEBOORTE VAN 

DE PROFEET 
 

 

Alle lof behoort toe aan Allah, de Heer en Schepper der hemelen en aarden, 

en datgene wat zich er op, in en tussen bevindt. Wij vragen Allah om de 

status van onze Profeet Moehammed te verhogen en zijn volk te beschermen 

tegen datgene waarvoor hij vreesde. 

 

eder jaar op de twaalfde van 

de maand Rabi^ Alawwal 

vindt een belangrijke en 

bijzondere gebeurtenis plaats. 

Het is de geboortedag van de beste 

mens de Profeet Moehammed, moge 

Allah zijn status verhogen. 

Het vieren van de geboortedag van 

de Profeet is een gewoonte bij de 

Moslims vanaf de zesde eeuw van de 

Islamitische jaartelling. Het is altijd 

gebruikelijk geweest vanaf de zesde 

eeuw dat de Moslims de geboortedag 

van de Profeet vieren. In de zesde 

eeuw van de Islamitische jaartelling 

was er een koning die Muthaffar 

heette en die er een groot feest van 

maakte. Hij was de koning van Irbil, 

een stad in Irak.  Hij heeft een groot 

feest georganiseerd, het was een 

bijzonder en vrolijk feest. De koning 

slachtte die dag duizenden schapen 

en kippen en gaf voedsel aan de 

armen. 

Alle geleerde Moslims hebben dit 

feest goedgekeurd van de koning, 

want het is niet in strijd met de 

Islamitische regels. Alle geleerde 

Moslims vonden het juist in 

overeenstemming met  de 

islamitische regels. Vooral omdat er 

tijdens het geboortedagfeest van de 

Profeet stukken uit de Koran gelezen 

worden en de levensbeschrijving van 

de Profeet wordt voorgelezen.  

I 
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Onder deze geleerden waren o.a.: de 

Egyptische hafidhs: Ibn Hadjar El-

^Asqalaniej en Jalalud-Dien As-

Sujoettiej. De beroemde geleerde van 

de hadith, Abul-Gattaab Ibn Dihjah. 

Hij schreef een boek voor de koning, 

om voor te lezen tijdens het vieren 

van de geboortedag van de Profeet. 

Er zijn geen grote Islamitische 

geleerden die deze viering afgekeurd 

hebben. 

De Profeet Moehammed, moge Allah 

zijn status verhogen, was bekend bij 

de vorige Profeten. De Profeet Jezus, 

moge Allah zijn status verhogen, 

heeft zijn volk laten weten over de 

openbaring van de Profeet 

Moehammed, moge Allah zijn status 

verhogen. Dat is ook in de Koran 

genoemd in Soerat As-Saf, Ayah 6.  

De naam van de vader van de 

Profeet Moehammed, moge Allah 

zijn status verhogen, is ^Abdoellah 

en de naam van zijn moeder is 

Aminah. Zijn moeder Aminah raakte 

zwanger op vrijdagavond de 1ste dag 

van de maand Radjab. Tijdens haar 

zwangerschap heeft zij bijzondere 

situaties meegemaakt. Bijvoorbeeld 

als zij water uit de waterput wilde 

ophalen, kwam het water vanzelf 

omhoog naar haar toe. Dat was uit 

eerbetoon voor de Profeet 

Moehammed, moge Allah zijn status 

verhogen. 

Tijdens haar zwangerschap kwamen 

ook Profeten naar haar toe om goed 

nieuws te berichten over de Profeet 

Moehammed, moge Allah zijn status 

verhogen. In de eerste maand kwam 

de Profeet Adam, in de tweede 

maand de Profeet Sjieth, in de derde 

maand Profeet Idries, in de vierde 

maand kwam Profeet Noach, in de 

vijfde maand kwam Profeet Hoed, in 

de zesde maand kwam Profeet 

Abraham, in de zevende maand 

kwam Profeet Isma^il, in de achtste 

maand kwam Profeet Mozes en in de 

negende maand kwam Jezus, moge 

Allah hun status allemaal verhogen. 

Op het moment dat Aminah de 

bevalling voelde aankomen, kwamen 

er vier vrouwen bij haar binnen. Het 

waren vier lange, knappe vrouwen 

en ze hadden een bijzondere  

aangename geur. Ze droegen 

allemaal witte kleren. Toen vroeg 

Aminah aan hun: Wie zijn jullie? De 

eerste zei: ik ben Merjem de dochter 

van ^imran, de moeder van de 

Profeet Jezus. De tweede was Sara, 

de vrouw van de Profeet Abraham. 

De derde was Haadjar, de moeder 

van de Profeet Ismail. De vierde was 

Asiyyah de dochter van Moezahim, 

de vrouw van farao. Aminah was blij 

met hen.  

Farao was in het verleden een 

Egyptische koning. Hij was een 

ongelovige heiden. Hij zei dat hijzelf 

God was. Hij was een vijand van de 

Moslims en hij was onrechtvaardig. 

Hij vermoordde de Moslims die in de 

Islam en in de Profeet Mozes 

geloofden. Dit was in de tijd van de 

Profeet Mozes, moge Allah zijn 

status verhogen. Hij had hun ook 

heel zwaar gemarteld. 

Asiyyah de dochter van Moezahim 

was de vrouw van Farao. Zij was een 

goede Moslim vrouw, ze geloofde in 
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de Profeet Mozes, moge Allah zijn 

status verhogen. Zij was Moslim 

geworden in een hele moeilijke tijd.  

Aminah heeft verteld dat zij tijdens 

de bevalling geen weeën kreeg, zoals 

vrouwen gewoonlijk krijgen. Ze 

kreeg wel veel dorst. Opeens kreeg 

ze van een Engel een glas vol met 

een drank. Deze drank was nog 

zoeter dan honing en kouder dan ijs. 

De geur van de drank was ook 

lekkerder dan de musk. Ik pakte de 

drank en ik dronk het op. Daarna 

heeft Allah mij de kracht gegeven 

om te bevallen. De bevalling was 

makkelijk geworden en ik kreeg mijn 

geliefde Moehammed, moge Allah 

zijn status verhogen. 

De Profeet Moehammed, moge Allah 

zijn status verhogen, is geboren op 

maandag 12 Rabi^ Alawwal in het 

jaar van de Olifant, ^aam El-Fiel. 

Waarom wordt het jaar El-Fiel de 

Olifant genoemd? Omdat er vroeger 

een Ethiopische christelijke koning 

was die Abraha heette. Hij was een 

ongelovige heiden. Hij hield niet van 

de Ka^ba. Hij had een kerk gebouwd 

zodat de mensen naar de kerk i.p.v. 

de Ka^ba gingen. De mensen bleven 

toch naar de Ka^ba gaan. Hij wilde 

de Ka^ba vernietigen. Hij ging 

samen met een groot aantal legers 

en nam vele olifanten mee om de 

Ka^ba te vernietigen.  

Toen ze bij de vereerde Ka^ba 

aankwamen, hadden ze de olifant 

richting de Ka^ba gestuurd om deze 

te vernietigen. De olifant ging zitten. 

Ze gingen hem slaan, zodat hij 

verder ging richting de Ka^ba en 

toch ging hij niet verder. Als ze hem 

naar een andere richting gingen 

aansturen, ging hij opstaan en 

verder lopen. Als ze hem richting de 

Ka^ba gingen aansturen, ging hij 

zitten en niet verder lopen.  

Allah stuurde toen een groot aantal 

vogels in groepen en elke vogel had 

drie stenen in de bek. Op elke steen 

stond de naam van degene op wie de 

vogel moest gooien. De vogel gooide 

de steen op de juiste persoon en die 

ging gelijk dood. De vogels gingen zo 

door, totdat het hele leger dood was. 

Het leger bestond uit 60 duizend 

man. De koning Abraha werd ook 

erg ziek en ging ook dood. Dat was 

het verhaal van het jaar El-Fiel de 

Olifant, het geboortejaar van de 

Profeet Moehammed, moge Allah 

zijn status verhogen. 

Op de geboortedag van de beste 

mens de Profeet Moehammed, moge 

Allah zijn status verhogen, 

gebeurden verschillende dingen, o.a.: 

Het vuur van de Madjoes werd 

geblust. De Madjoes waren een groep 

mensen die het vuur aanbaden. Dit 

vuur had duizend jaar gebrand. 

De Profeet Moehammed, moge Allah 

zijn status verhogen, is van de stam 

Qoereisj de meest vereerde 

Arabische stam. Hij is geboren in 

Mekka en daar heeft hij de missie 

van Profeetschap ontvangen. Daarna 

is hij naar Medina geëmigreerd waar 

hij begraven is. Hij is de laatste en 

de beste van alle Profeten en 
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Boodschappers, moge Allah de 

status van hen allemaal verhogen. 

Broeders en Zusters, 

Er was ooit een man in Basra, dat is 

een plaats in Irak. Hij vierde elk jaar 

de geboortedag van de beste mens de 

Profeet Moehammed, moge Allah 

zijn status verhogen. Vlakbij hem 

woonde een joodse buurman. De 

vrouw van de joodse buurman vroeg 

aan hem: waarom geeft onze Moslim 

buurman elk jaar in deze maand 

veel geld uit? Hij zei toen: Hij 

beweert dat zijn Profeet in deze 

maand geboren is. Toen zij in slaap 

viel, zag zij in haar droom een man 

die grote verheven pracht, 

waardigheid, en prestige heeft. Hij 

liep samen met zijn Metgezellen en 

hij was zo knap. Zij vroeg aan hen: 

wie is diegene die zo knap is en 

zoveel schijnt? Iemand zei: Hij is de 

Arabische Profeet. Zij zei: als ik hem 

aanspreek, spreekt hij mij ook aan? 

Ze zeiden tegen haar: Hij is niet 

hoogmoedig of arrogant. De joodse 

vrouw riep hem: Hé Moehammed. 

Hij reageerde op een hele nette en 

fatsoenlijke manier. Zij zei tegen 

hem: je gaat zo fatsoenlijk met mij 

om en ik heb een ander 

geloof dan het jouwe. Hij zei tegen 

haar: ik heb dat gedaan omdat ik 

wist dat Allah gewild heeft dat jij 

Moslim word. Toen zei zij tegen hem: 

U bent een echte gastvrije persoon 

en u heeft echt goede manieren. En 

Ik getuig dat er geen andere God is 

dan Allah en ik getuig dat jij 

Moehammed Zijn Boodschapper 

bent. Zij deed toen de intentie dat als 

ze wakker zou worden dat ze al haar 

bezittingen aan de armen zou geven. 

Dat was vanwege de blijheid die ze 

had, omdat ze Moslim was 

geworden. Ze deed ook de intentie 

dat ze een feest zou 

gaan organiseren voor de 

geboortedag van de beste mens de 

Profeet. Toen ze wakker werd, sprak 

ze de twee Geloofsgetuigenissen uit. 

Ze zei: Ik getuig dat er geen andere 

God is dan Allah en ik getuig dat 

Moehammed Zijn Boodschapper is. 

Ze zag ook dat haar man een banket 

had voorbereid en hij was druk 

bezig. Ze zei: Ik zie dat je vol goede 

moed bent. Hij zei: dat is voor 

degene door wie jij gisteren moslim 

bent geworden. Ze vroeg aan hem: 

Wie heeft jou dit geheim verteld? Hij 

zei: degene door wie ik gisteren na 

jou ook moslim ben geworden.  

Wij hopen dat we volgend jaar deze 

bijzondere dag weer samen mogen 

vieren. Moge Allah ons laten 

zegenen met de zegeningen van de 

Profeet Moehammed, moge Allah 

zijn status verhogen. 
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